
Beste dorpsgenoten, 

Ons dorp staat bekend om zijn saamhorigheid, vrijwilligerskracht en de vele mooie initiatieven die we 

samen mogelijk maken. Daar mogen we trots op zijn. Jaarlijks organiseren we vanuit de 

Oranjevereniging  het paasvuur, Koningsdag en natuurlijk onze kermis. Momenten waarop jong en 

oud elkaar ontmoeten en herinneringen maken. 

In maart zal ik tijdens de jaarvergadering aftreden als voorzitter van de Oranjevereniging. Met veel 

inzet en plezier heb ik deze rol de afgelopen vijf jaar mogen vervullen. Het waren jaren vol energie, 

samenwerking en groei. Samen hebben we de evenementen naar een prachtig niveau gebracht en ik 

kijk dan ook met trots terug op wat we als team hebben neergezet. 

Toch is er op dit moment nog geen opvolging gevonden. De redenen die ik hoor zijn begrijpelijk: het 

lijkt veel werk, men wil geen eindverantwoordelijkheid dragen, twijfelen of ze het wel kunnen, of 

hebben simpelweg weinig tijd.  

Maar laat één ding duidelijk zijn: niemand hoeft het alleen te doen. De kracht van onze vereniging is 

juist het team. De voorzittersrol kan bovendien gedeeld worden door twee personen. Samen draag je 

de verantwoordelijkheid, verdeel je taken en sta je sterker. 

Deze functie heeft mij persoonlijk enorm veel gebracht: voldoening wanneer een feest geslaagd was, 

werken met een fantastisch team, nieuwe vriendschappen, organisatorische ervaring en persoonlijke 

groei. Het is waardevol werk dat veel energie teruggeeft. 

Als er geen opvolging komt, betekent dit dat mijn werkzaamheden niet zorgvuldig kunnen worden 

overgedragen, andere bestuursleden extra belast worden en we zonder eindverantwoordelijke verder 

moeten. Dat maakt het organiseren van onze mooie dorpsfeesten niet mogelijk.  

Daarom doe ik een oproep aan iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt: denk erover na of jij  

(alleen of samen met iemand anders) deze rol zou willen vervullen.  

Twijfel je? Laten we dan vooral in gesprek gaan. Ik draag mijn kennis en ervaring graag zorgvuldig 

over. 

 

Onze tradities zijn van ons allemaal. Laten we er samen voor zorgen dat ze blijven bestaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Shelly Klomp-van Beek 


